Info voor de avonddienst van zondag 4 november

Weldaad van het woord

1.

2.

3.

4.

Een (juist) woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels op
zilveren schalen (Spr 25:11).

Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond en hoe goed is een
woord op zijn tijd! (15:23).

Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel en genezing voor de
beenderen (16:24).

Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt
het (Spr. 12:25).

Woorden die verwonden

5.

Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd, hij wordt verzadigd
van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht van de tong,
wie hem liefheeft zal de vrucht ervan eten (18:20 en 21).

Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de
wijzen betekent genezing (12:16)

De woorden van de goddelozen loeren op bloed maar de maar de mond van de
oprekken zal hen redden (12:6).

Het hart van een rechtvaardige overdenkt wat het antwoorden zal, maar de
mond van de goddelozen vloeit over van kwaad. (15:26).

De mond van de rechtvaardige loopt over van wijsheid, maar de tong van wie
verderfelijke dingen spreekt, wordt afgesneden. De lippen van de rechtvaardige
weten wat aangenaam is, maar de mond van de goddelozen alleen verderfelijke
dingen (10:31, 32).

Wees wijs met woorden

10.

11.

12.

13.

14.

Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht
de ondergang (13:5).

Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheden
(21:23)

Er is meer hoop voor dwaze mensen, dan voor mensen die altijd meteen
beginnen te praten (Spr. 29:20)

In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen
inhoudt, is verstandig. (10:19).

Als u dwaas gehandeld hebt door u (stem) te verheffen, en als u het zich
voorgenomen hebt: de hand op de mond! (30:32).

Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn
voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser (Ps. 19:15)



